
   
1. De wit - te ta-fel  roept  tot   le-ven,
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 komt, zon-daars in schar - la - ken - rood,
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wie zich aan Chris-tus  o -  ver - ge - ven,
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 wast Hij hier sneeuw-wit  in zijn  dood.

2. Het brood dat wij hier zichtbaar breken...
kom, neem en eet, er is genoeg,
proef blij met hart en mond het teken
van 't lichaam dat de zonden droeg.

3. De wijn die wij bloedrood zien vloeien....
kom, neem en drink uit overvloed,
wat zwak is mag hier krachtig groeien
door 't eens voorgoed vergoten bloed.

4. Het Woord dat wij hier mogen horen,
de tekenen van brood en wijn....
Goddank, wij zijn opnieuw geboren
om levend voor de Heer te zijn.
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10. De witte tafel roept tot leven
- lied voor het Avondmaal -
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